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8Beste boekhandelaar,

Dit najaar valt er wat ons betreft weer veel 
moois te vieren. Op de eerste plaats zijn wij 
ontzettend blij en vereerd dat Kleine Aap van 
Mies van Hout is gekozen tot Prentenboek 
van het Jaar 2026. Wat een prachtige titel om 
naar uit te kijken tijdens de Nationale 
Voorleesdagen!
Formidabel nieuws is er ook voor De schedel 
van Jon Klassen, bekroond met een Zilveren 
Penseel.

En dan de nieuwe titels: eind september 
verschijnt er een heerlijk vervolg op Rinus 
van Ingrid & Dieter Schubert, en Sjoerd 
Kuyper schreef een nieuw avontuur over 
Maantje, dat weer magistraal wordt 
geïllustreerd door Sanne te Loo. 
Ook voor de wintermaanden en de feest-
dagen is er volop moois. Zo verschijnt Robin 
in de sneeuw, een klein, winters cadeauboekje 
van Sjoerd Kuyper en Marije Tolman. Yvonne 
de Vries en Harmen van Straaten zorgen 
voor sinterklaasplezier met een nieuw boek 
over Ari en Loek en de roemruchte krijtjes 
van Drew Daywalt en Oliver Jeffers ontdekken 
dat Kerstmis pas écht bijzonder wordt als 
alle kleuren samenwerken.

Dit – en nog meer – vindt u allemaal in de 
voor u liggende brochure: van vertrouwde 
namen tot verrassende ontdekkingen.
We hopen dat u net zo enthousiast wordt van 
ons aanbod als wij dat zijn. Op naar een 
geweldig najaar vol (nieuwe) verhalen.

Frank van Klaveren
Arthur Hoogland

v o o r w o o r d

Mies van Hout
Feest mee met Mies 
Verrassing & Het grote kleurboek 
van Mies van Hout (actieprijs)
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eerder verschenen:



Hoera, Rinus is terug!

En dit keer droomt hij van een wollige vacht ...

Opa vertelt Rinus over lang geleden, toen er wolharige 
neushoorns leefden. Rinus is meteen betoverd door het 
verhaal en wil zelf eigenlijk ook een ‘wollige’ neushoorn 
worden! Hij gaat bij al zijn dierenvrienden langs om uit te 
zoeken hoe hij aan net zo’n vacht als zijn voorouders zou 
kunnen komen. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk!

Ingrid en Dieter Schubert schreven en tekenden opnieuw 
een heerlijk humoristisch prentenboek over het onstuimige 
neushoorntje Rinus. Het werd een hartverwarmend verhaal 
over fantasie, over familie en over jezelf mogen zijn.

Van dit nieuwe Rinusavontuur verschijnt ook een speciale 
editie met de geliefde Rinus-knuffel. Zo kunnen kleine fans 
samen met hun favoriete neushoorntje lezen of luisteren.

Ingrid & Dieter
				              Schubert

RINUS, 
		  DE WOLLIGE NEUSHOORN

boek

€ 16,95 / 32 bladzijden 
Gebonden / NUR 273  

9789089674777 
 September 2025

9 789089 674777 >

5

boek met knuffel 

€ 22,50 / 32 bladzijden  
Gebonden / NUR 273  

9789089674784 
 September 2025

9 789089 674784 >



In het voorjaar van 2020 verscheen het eerste boek over Maantje, met tekeningen van Alice 
Hoogstad. In het tweede deel, Maantje en het kerstfeest van de dieren, werd het illustratorenstokje 
overgenomen door Sanne te Loo, die vervolgens ook deel drie, Maantje schrijft een boek, voor 
haar rekening nam.

Het eerste Maantje-boek is al geruime tijd uitverkocht. Wij zijn verheugd u te kunnen melden 
dat het nu in een nieuwe editie verschijnt – met illustraties van Sanne te Loo!
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Maantje kijkt uit over de golven. ‘Ik sta de zee te verhuizen,’ 
zegt ze. ‘Een week geleden is oma verhuisd, eerst woonde ze 
in de wereld, nu woont ze in mijn hoofd. Ze zwom graag in 
zee. Dus nu verhuis ik de zee naar mijn hoofd, dan kan ze 
daar ook zwemmen.’

Maantje is een meisje vol verhalen. Ze kan ze niet 
alleen bedenken en vertellen, ze kan ze ook mooi 
opschrijven. Als oma zó ziek is dat ze niet meer beter 
kan worden, schrijft Maantje een verhaal voor haar, om 
haar nog één keer vrolijk te maken. Dat lukt. 
Als oma er niet meer is, moet Maantje verhalen 
verzinnen om zelf weer vrolijk te worden. Dat lukt ook. 

Sjoerd Kuyper &
						       Sanne te Loo	

MAANTJE VERHUIST DE ZEE 
				  

Maantje verhuist de zee
€ 17,50 / 80 bladzijden 
Gebonden / NUR 282   

9789089674791 
 Oktober 2025

9 789089 674791 >

‘Meesterverteller Sjoerd Kuyper laat Maantje glanzen.’
Bas Maliepaard in Trouw.

Maantje 
€ 17,50 / 80 bladzijden 
Gebonden / NUR 282  

9789089674173 
 Oktober 2025

9 789089 674173 >
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Kleine Aap is 's ochtends vroeg heel erg blij en 
opgewonden. Ze heeft iets speciaals te vertellen, iets 
wat ze aan iedereen wil laten weten! Voor dag en dauw 
gaat ze op pad, helemaal in haar eentje. Maar ze merkt 
al snel dat niemand echt naar haar wil luisteren. 
Stokstaartje is afgeleid, Luipaard denkt dat ze gaat 
verhuizen, en Uil maakt zich alleen maar zorgen. 
Kleine Aap voelt zich steeds minder gehoord. Maar 
dan, als ze bijna de moed opgeeft, botst ze tegen 
Olifant aan. Olifant is groot en vriendelijk, en 
bovendien bereid om naar het verhaal van Kleine Aap 
te luisteren! Hij biedt haar zijn hulp aan. Samen gaan 
ze terug naar de Apenboom, waar Kleine Aap het grote 
nieuws eindelijk kan delen. 

Mies van Hout

		       KLEINE AAP					   
	

€ 16,95 / 32 bladzijden  
Gebonden / NUR  273  

9789089674425 
Verschenen

9 789089 674425 >

Kleine Aap van Mies van Hout is uitgeroepen tot 
Prentenboek van het Jaar 2026. Het ontroerende verhaal 
over het enthousiaste aapje dat zo dolgraag haar nieuwtje 
wil delen met de andere dieren in het Grote Woud, staat 
centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen, die worden 
gehouden van 21 januari tot en met 1 februari 2026. De 

aftrap van de Voorleesdagen vindt plaats tijdens Het 
Nationale Voorleesontbijt op 21 januari.

prentenboek van het jaar 2026
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Bestel ook de Kleine Aap 
– Prentenboek van het 	
   Jaar papieren tassen. 
Exclusief verkrijgbaar voor 
de boekhandel, zolang de 
voorraad strekt!

Kleine Aap 
papieren tassen

€ 90,- / pakket 250 tassen  
NUR 017 / 9789089674821  

November 2025

9 789089 674821 >

* prentenboek van het jaar vertelplaten * 
Speciaal ter gelegenheid van de Nationale Voorlees-
dagen, zijn er vertelplaten beschikbaar van het 
Prentenboek van het Jaar: Kleine Aap.
De platen zijn los te gebruiken, maar natuurlijk 
ook geschikt voor de kamishibai. Bestel op tijd, de 
oplage van de vertelplaten is beperkt!

Kleine Aap vertelplaten
€ 27,50 / losbladig 

 NUR 273 / 9789089674814  
November 2025

9789089674814>

papieren tassen

kleine aap - vertelplaten kleine aap in het fries en drents

Drentse editie van Kleine Aap
€ 16,95 / 32 bladzijden  
Gebonden / NUR 273  

9789089674913 
 September 2025

9789089674913>

H O O G L A N D  &  V A N  K L A V E R E Nssssss

H
O

O
G

LA
N

D
 &

 V
A

N
 K

LA
V

E
R

E
N

LYTSE
AAP

MIES VAN HOUT

Kleine Aap heeft zo iets leuks, 

dat wil ze aan iedereen vertellen. 

Voor dag en dauw gaat ze op stap, 

helemaal in haar eentje. 

En steeds verder van huis, want niemand 
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Friese editie van Kleine Aap
€ 16,95 / 32 bladzijden 
Gebonden / NUR 273 

9789089674906  
September 2025

9789089674906>
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mies van hout

Mies van Hout is een Nederlandse illustrator 
en grafisch ontwerper, bekend om haar expres-
sieve prentenboeken voor jonge kinderen. Ze 
groeide op in Hapert, waar ze als kind genoot 
van de spannende verhalen van haar vader. Met 
haar prentenboek Vrolijk, waarin emoties een 
gezicht krijgen, brak ze internationaal door. In 
2015 werd Mies genomineerd voor de Deutsche 
Jugendliteraturpreis. Veel van haar boeken 
werden geselecteerd voor de jaarlijkse Prenten-
boek Top 10. Haar werk is geliefd bij leerkrach-
ten en wordt veel gebruikt in het onderwijs.

Boek met knuffel 
€ 22,50

Gebonden / NUR 273  
9789089674807 
November 2025

9 789089 674807 >

kleine aap met knuffel

Mies van Hout: ‘Ik ben heel erg blij en verrast dat 
Kleine Aap het Prentenboek van het Jaar 2026 is. 
Kleine Aap is een klein, lief en eigenwijs aapje. En 
ze wil niks liever dan haar verhaal vertellen. Ze 
verheugt zich er nu al op dat een heleboel kinde-
ren naar haar gaan luisteren. En daar verheug ik 
me ook op.’

Om het voorlezen nog gezelliger en interactiever te maken, 
kunt u ook kiezen voor het boek in combinatie met de 
schattige Kleine Aap voorleesknuffel.



VERRASSING 

Verrassing – actieprijs 
periode 1 oktober 

t/m 31 december 2025
€ 9,95 / 32 bladzijden 
Gebonden / NUR 273  

9789089673862 
Verschenen

Kleine Aap van Mies van Hout is verkozen tot 
Prentenboek van het Jaar 2026 – en dat moet 
natuurlijk gevierd worden! 
Speciaal voor deze gelegenheid zijn van 
1 oktober t/m 31 december twee prachtige 
titels van Mies van Hout tijdelijk extra 
voordelig verkrijgbaar.

In Verrassing (tijdelijk van € 14,95 voor € 9,95) 
laat Mies met levendige vogeltekeningen en 
twaalf krachtige begrippen het wonder van het 
leven zien. Van verlangen tot verwonderen en 
van verzorgen tot loslaten, Verrassing is een 
betoverend prentenboek om samen van te 
genieten.

feest mee        met     mies

12

9 789089 673862 >

Tijdelijk van 

€ 14,95 
 voor 

€ 9,95

Tijdelijk van 

€ 12,95 
 voor 

€ 7,50



13

HET GROTE KLEURBOEK 
                            VAN MIES VAN HOUT

feest mee        met     mies

Het grote kleurboek van 
Mies van Hout -  actieprijs 

periode 1 oktober 
t/m 31 december 2025
€ 7,50 / 80 bladzijden  
Ingenaaid / NUR 228  

9789089674180 
Verschenen

Ook Het grote kleurboek van Mies van Hout 
(tijdelijk van € 12,95 voor € 7,50) mag niet op 
de teken- en knutseltafel ontbreken. Kleuren 
is natuurlijk altijd leuk, maar het is nóg veel 
leuker met de tekeningen van Mies! Voor dit 
kleurboek bewerkte zij illustraties uit haar 
bekende boeken. De kleurplaten hebben een 
zwarte achtergrond en losse pagina’s die je 
eenvoudig uit het boek kunt halen om op te 
hangen of samen in te kleuren.

Als kers op de feestelijke taart profiteert u 
bovendien van een mooie extra beurskorting!
Vier het feest mee met deze verrassend 
voordelige titels vol kleur en creativiteit!

Tijdelijk van 

€ 14,95 
 voor 

€ 9,95

Tijdelijk van 

€ 12,95 
 voor 

€ 7,50

9 789089 674180 >
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eerder verschenen 
van susanne strasser:

Mmm... een taart!
Ha... een wipwap!
Zó moe en toch klaarwakker
De walvis gaat in bad
Vos gaat een stukje rijden
Kom, we gaan een boek lezen!
De soep is klaar!
Wasbeer doet de was
Pak de bal!



Susanne Strasser 

				    Toe maar, Das!

€ 13,50 / 24 bladzijden
Kartonboek / NUR 271 

9789089674838
September 2025

Das wil van de glijbaan. 
Tap, tap, tap, tap, tap, en hij is boven.
Oei, wat is het hoog ... 
Das durft niet. 
Maar Wolf, Wezel, Reiger en Zwijn willen ook van de glijbaan!

Het is een maar al te bekend gegeven op plaatsen waar 
een glijbaan staat: bovenaan de trap is het voor sommige 
kleuters misschien toch wel erg hoog!... En wat doe je dan 
als je de volgende in de rij bent?

De stapelverhalen van Susanne Strasser kenmerken zich 
door de terugkerende klanknabootsingen en 
tekstherhalingen, waardoor kinderen in de praktijk al snel 
het plezier van het ‘meelezen’ ervaren. Strassers liefdevolle 
en kleurrijke illustraties maken haar kartonboeken bij 
veel jonge lezertjes favoriet.

15

9 789089 674838 >

Een vrolijk speeltuinverhaal volgens de succesrijke 
Susanne-Strasser-stapelformule!



17

de schedel
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€ 17,50 / 106 bladzijden 
Gebonden / NUR 274 

9789089674234 
Verschenen

 

Op een nacht, toen iedereen lag te slapen, besloot Otilla eindelijk 
weg te lopen. Otilla rende en rende. Ze rende tussen de bomen 
door en over de heuvels. Ze rende de hele nacht door. Otilla was 
in dit bos opgegroeid, maar na een poosje begonnen de bomen er 
anders uit te zien. Ze stonden dichter bij elkaar ...

Wanneer Otilla verdwaald blijkt te zijn, klopt ze aan bij een 
groot, mysterieus huis boven op een heuvel. De enige 
bewoner van het huis blijkt een schedel te zijn. Deze 
onverwachte gastheer nodigt Otilla na een aanvankelijke 
aarzeling uit om binnen te komen en laat haar het huis 
zien. Hij vertelt over zijn vroegere leven en blijkt ergens 
bang voor te zijn – iets dat elke nacht zijn huis bezoekt. De 
dappere Otilla besluit hem te helpen.

Jon Klassen

de schedel

de schedel is een betoverend en ontroerend sprookje 
met een uiterst subtiel en humoristisch plot.

zilveren penseel 2025

Uit het Juryrapport Penselen 2025:

'Met een beperkt en gedempt kleurenpalet en gestileerde tekenstijl weet Klassen een coherente eigen 
wereld te creëren die tegelijk intrigerend als ook warm en grappig is. Emoties worden met kleine gebaren 
overgebracht waardoor de spanning niet te hoog oploopt. Otilla is namelijk een flegmatieke heldin die 
nergens van schrikt.'

9 789089 674234 >
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Hij wordt geboren als een sluimerende ziekte die groeit door 
haat, ambitie en angst.
Hij is zelf niet in staat te luisteren, te zien of te voelen, maar 
weet wel onherstelbare kraters in samenlevingen te slaan. 
Oorlog.

In een tijd die gevangen is in conflicten – waarvan de gevolgen 
wereldwijd voelbaar zijn – werkt dit veelvuldig onderscheiden 
prentenboek als een toorts die naar ons ingeslapen geheugen 
wordt gegooid.

De Portugese schrijver en dichter José Jorge Letria schreef een 
even spaarzame als tot de verbeelding sprekende tekst, 
internationaal gelauwerd illustrator André Letria maakte er in 
zijn kenmerkende, surrealistische stijl fenomenale prenten bij.

José Jorge Letria &
					        André Letria

			   OORLOG				  

€ 17,95 / 64 bladzijden
Gebonden / NUR 270

9789089674937
Oktober 2025

9 789089 674937 >





€ 16,95 / 48 bladzijden  
Gebonden / NUR 273   

9789089674746 
 September 2025

BEER EN MUIS ZIJN TERUG!

Geweldig nieuws voor alle fans van Beer en Muis: een 
gloednieuw verhaal over deze twee temperamentvolle 
tegenpolen die onmogelijk zonder elkaar kunnen!

Beer is er helemaal klaar voor: hij heeft met Muis 
afgesproken om samen te gaan picknicken. Maar als 
Muis niet komt opdagen, besluit Beer hem tegemoet te 
lopen. Al snel vindt hij zijn vriendje, die treurig op een 
boomstronk zit. 
‘De blaadjes vallen, de vogels trekken weg… Ik hou er 
niet van als dingen weggaan,’ zucht Muis. ‘Ik denk ... Ik 
denk dat ik somber ben.’
‘Somber? Wat een onzin! Jij kunt niet somber zijn,’ 
antwoordt Beer.

Bonny Becker & 
Kady MacDonald Denton

een herfstdag voor beer

9 789089 674746 >

EEN INVOELBAAR VERHAAL OVER VRIENDSCHAP, VERANDERING VAN DE 

SEIZOENEN EN EMPATHIE. HET IDEALE VOORLEESBOEK VOOR DAGEN WAAROP 

DE WIND ROND HET HUIS GIERT EN DE REGEN TEGEN DE RAMEN SLAAT.

Ook verkrijgbaar in het Fries!

Friese editie
€ 16,95 / 48 bladzijden  
Gebonden / NUR 273   

9789089674753
September 2025

9 789089 674753 >
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Sebastian Meschenmoser

         MIJNHEER EEKHOORN 
				    EN DE REUZENNOOT

Mijnheer Eekhoorn ontdekt een noot. En niet zomaar een 
noot, het is een reuzennoot: groot, prachtig en nagenoeg 
perfect van vorm. Zo’n bijzondere noot verdient natuurlijk 
een goede verstopplek. Daarom gaat Mijnheer Eekhoorn 
meteen op zoek, maar hij ziet zich daarbij telkens weer 
voor een ander probleem gesteld, waardoor zijn eigenlijke 
missie meer en meer naar de achtergrond verdwijnt ...

De subliem getekende illustraties in warme herfstkleuren 
brengen Mijnheer Eekhoorn en zijn avonturen geweldig 
tot leven. Sebastian Meschenmoser beschikt over het 
uitzonderlijke talent om, soms ook zonder tekst en altijd 
met oog voor detail, een invoelend verhaal te vertellen.

€ 19,95 / 64 bladzijden 
Gebonden / NUR 280

9789089674845
 September 2025

23

9 789089 674845 >

Eerder verschenen in de serie over Mijnheer Eekhoorn:

Mijnheer Eekhoorn en de sneeuw
Mijnheer Eekhoorn en de maan
Mijnheer Eekhoorn en de bezoeker van de blauwe planeet

Ook van Sebastian Meschenmoser:

3 wensen voor Mopsman
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Over eerdere Ari-en-Loek-bundels:

‘Een boek van deze tijd, verrassend en 
hartverwarmend, ik heb vaak zitten gniffelen.’

Jacques Vriens

‘Een fris voorleesboek over een stiefkleuterduo in 
een “samengezin”.’

Bas Maliepaard, dagblad Trouw

'Ik moest regelmatig slikken bij het voorlezen van 
dit prachtige boek. Ari en Loek en hun samengezin 
worden in dit boek nog meer helemaal en ik heb 
mijn hart nog weer een beetje meer aan hen ver-
pand. Missen en rouwen is nooit makkelijk en dat 
weet De Vries haarfijn in beeld te brengen. Wat een 
schitterende bundel is Helemaal Ari en Loek.'

Anne van Mechelen, langlevelezen.nl

Eerder verschenen:
Hier zijn Ari en Loek
Ari en Loek krijgen een wolf
Helemaal Ari en Loek



Yvonne de Vries &
		     Harmen van Straaten

€ 17,95 / 112 bladzijden  
Gebonden / NUR 281  

9789089674852 
Oktober 2025

ARI & LOEK - 
HET IS MAAR ÉÉN KEER SINTERKLAAS

25

9 789089 674852 >

Van de intocht tot pakjesavond, het leukste 
samengezin van Nederland viert Sinterklaas!

Met jubelbenen hollen Ari en Loek door de straten 
van de stad. Er hangt iets in de lucht. 
Ruik jij het ook?  
Het is de geur van pepernoten en speculaas. Vandaag 
legt Sinterklaas zijn boot aan, aan de kade van 
Cadeau. Het leukste feest van allemaal begint!

‘Het mag wel een beetje minder dit jaar,’ zegt mama Jikke. 
Ze wil geen Sinterstress of Pietpaniek.
‘Ach,’ vindt papa Guus. Hij houdt wel van een beetje 
Sinterpret. ‘Het is maar één keer Sinterklaas.’  



Sjoerd Kuyper &
				     Marije Tolman

	 	         ROBIN IN DE SNEEUW	

Als Robin op een ochtend wakker wordt, is de wereld 
veranderd in een witte droom. Het heeft gesneeuwd! 
Samen met zijn trouwe knuffel Knor en de kinderen 
uit de buurt beleeft hij een dag vol sneeuwpret: van 
sleeën en sneeuwballen gooien tot sneeuwvlokken 
vangen en warme chocolademelk drinken.

Verpakt per 
10 exemplaren 

€ 49,50 / 32 bladzijden  
Gebonden / NUR 281  

9789089674869
Oktober 2025

9 789089 674869 >

een sfeervol en winters verhaal uit robin – alle verhalen, 
nu als cadeauboekje voor maar ...

 € 4,95!

26



€ 27,50 / 480 bladzijden  
Gebonden / NUR 281  

9789089674920 
 Oktober 2025

9 789089 674920 >

Sjoerd Kuyper &
				     Marije Tolman

	      	       ROBIN - ALLE VERHALEN	 	

		  	   	

een tijdloze klassieker voor jong en oud!

De wereld van Robin is klein. Hij woont in een dorp, met 
zijn mama en papa, zijn babyzusje Suze en zijn 
onafscheidelijke knuffel Knor. Soms gaan ze naar de stad 
en heel soms naar de grote stad, waar opa en oma wonen. 
Groter is de wereld van Robin niet. Maar in zijn hoofd is 
alles mogelijk! Daar is hij ridder, daar rijdt hij op een 
dromendaris, daar verandert de neus van oom Klaas in een 
kippenei en daar krijgt Robin ijsberen in zijn schoen.

Sinds 1990 hebben tienduizenden kinderen, ouders, opa’s, 
oma’s en leerkrachten de avonturen van Robin in hun hart 
gesloten. Er verschenen tien boeken over hem. In 2022 
werden, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van 
de auteur, alle verhalen over Robin in een prachtige, 
roodlinnen editie gebundeld. Inmiddels is dit kloeke boek 
lang en breed uitverkocht. Maar niet getreurd: nu komt er 
een fraaie nieuwe editie van Robin – alle verhalen. Net zo 
gebonden, net zo compleet, net zo warm – en vooral net zo 
ideaal om veelvuldig uit voor te lezen.
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In dit vrolijke kerstverhaal spelen de krijtjes weer 
de hoofdrol!
Het begint met Groen, die denkt dat hij de enige 
echte kerstkleur is. De andere krijtjes zijn het daar 
absoluut niet mee eens! Rood, Wit, Zilver en zelfs 
Bruin – ze vinden allemaal dat ze minstens zo 
belangrijk zijn om kerst tot een geslaagd feest te 
maken. Immers: geen kerstman of zuurstok zon-
der Rood, geen sneeuw zonder Wit, geen glinste-
rende sterren zonder Zilver en geen koekjes of 
rendieren zonder Bruin. Want alleen samen zorgen 
de krijtjes er natuurlijk voor dat Kerstmis écht 
bijzonder wordt.

Het ideale decembercadeau voor alle bestaande en 
nieuwe fans van de krijtjes – en natuurlijk voor alle 
kinderen die dol zijn op kleuren!

Drew Daywalt &
						       Oliver Jeffers

GROEN IS DE KLEUR VAN KERSTMIS  
DE KRIJTJES VIEREN KERST
						    

€ 14,95 / 32 bladzijden  
Gebonden / NUR 272 

9789089674876 
 November 2025

Eerder verschenen:

9 789089 674876 >
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€ 15,95 / 32 bladzijden
Gebonden / NUR 273

9789089674883
November 2025

 

9 789089 674883 >

Britta 
		  Teckentrup

				    KERSTFEEST					   
	

De grote en de kleine egel maken zich klaar voor een gezellig 
kerstfeest. De kleine egel kan niet wachten om zijn verlanglijstje 
te maken, de mooiste kerstboom te zoeken om die dan samen 
met de grote egel te versieren. En natuurlijk kijkt hij uit naar het 
uitpakken van de cadeautjes op kerstavond.
Maar dan hoort hij van zijn vrienden, de grijze eekhoorns, de 
wasberen en de beverrat – die allemaal uit Amerika komen – dat 
zij Kerstmis nét iets anders vieren. Op kerstavond hangen zij 
namelijk lege sokken bij de schoorsteen, die ’s nachts door de 
Kerstman worden gevuld. De cadeautjes mogen dan op 
kerstochtend pas worden uitgepakt. Dat vindt de kleine egel 
natuurlijk een geweldig goed idee: zo kan hij samen met zijn 
vrienden twee keer kerstfeest vieren.
 
Een uiterst sfeervol prentenboek over verschillende kersttradities 
en het samen feestvieren in het bos. Perfect om voor te lezen in 
de donkere dagen voor kerst!

een kerstavontuur met de grote en de kleine egel!

Ook verkrijgbaar:

Wacht nog even!
Ik ben toch niet bang!

Dat kan ik ook!
Nog een keer!



Inpakpapier 
€ 90,-  / NUR 017  
9789089673336 
 November 2025

9 789089 673336 >

Nu weer verkrijgbaar: de alfabet maxi-editie!

B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de 
blauwe bergen bewondert, terwijl op de 
bloemetjesbank een broccoli in bikini hun 
bloemkooltje in zijn buggy bekijkt.

L is van luipaard in legging en lakschoenen, die lekker 
ligt te luieren voor zijn laptop.

T is van tandarts - een teckel - die met een tang een 
tand trekt van een tyrannosaurus rex terwijl zijn 
toegewijde tandartsassistent - een tapir - toekijkt.

    Charlotte  
					     Dematons
				    alfabet 
    maxi-editie & toonbankrollen	

alfabet maxi-editie
€ 39,90 / 64 bladzijden 
Gebonden / NUR 273 

9789089673350
 Verschenen
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Het geliefde inpakpapier van de letter P 
uit alfabet is weer beschikbaar 

voor de feestdagen. 

Op het inpakpapier vind je een waar ontdekfeest met veel verras-
sende details die het papier extra speels maken. Kun jij bijvoorbeeld 
de postduif, de paksoi en de punaise vinden? En Pim en Pom, of 
Pinokkio? Een verpakking die uitnodigt tot kijken en zoeken, wat 
het uitpakken – maar ook het inpakken van cadeaus – nog leuker 
maakt dan het al is!
Een must voor iedere boekwinkel met hart voor de klant.

9 789089 673350 >
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€ 19,95 / 48 bladzijden  
Gebonden / NUR 280 

9789089674432 
Verschenen

9 789089 674432 >

H
et sneeuwde, en niet zo’n beetje ook. Een 
gordijn van vlokken daalde neer over de 
stad. Een krijtwit tapijt rolde zich uit over 

alle straten en steegjes, over alle bruggen, over de 
daken van gebouwen en huizen. En het leek er 
helemaal niet op dat het minder zou gaan sneeuwen. 
Dit kon maar één ding betekenen: een witte kerst!

In achttien onvergetelijke hoofdstukken wordt het 
verhaal verteld van de vrekkige Ebenezer Scrooge, die 
een uitgesproken hekel heeft aan kerst. Hij wordt 
bezocht door de geest van zijn overleden compagnon 
Jacob Marley, en vervolgens door drie geesten die 
hem meenemen naar de kerstfeesten uit zijn 
verleden, het heden en de toekomst. Elk van de 
achttien hoofdstukken in dit boek werd geïllustreerd 
door een vooraanstaand kinderboekenillustrator.

	   Het kerstavontuur van

	   		  Ebenezer Scrooge
Charles Dickens' A Christmas Carol 

		  vertaald en bewerkt door Diederik van Vleuten

Met illustraties van:

 Alice Hoogstad, Annemarie van Haeringen, Annette Fienieg, Carll Cneut, Charlotte 

Dematons, Daan Remmerts de Vries, Dieter Schubert, Fleur van der Weel, 

Georgien Overwater, Hanneke Siemensma, Harmen van Straaten, Ingrid Schubert,

Jeska Verstegen, Ludwig Volbeda, Marieke Nelissen, Marije Tolman, 

Martijn van der Linden, Mies van Hout en Sylvia Weve.

‘Van Vleuten voelt de (aantrekkings)kracht van A Christmas Carol haarfijn aan. 
Het is goed toeven en feestelijk smullen in Van Vleutens kerstavontuur in 
achttien behapbare hoofdstukken die stuk voor stuk zijn verrijkt met sprekende 
prachtillustraties van evenzoveel illustratoren.’

Mirjam Noorduijn, NRC



‘Mist is een rauwe, poëtische, verstilde roman over schuld, 
verdriet, liefde, lust en verlangen naar vrijheid. In zijn pure, 
rake stijl weet Koos Meinderts je vanaf de eerste zin in het 
verhaal te trekken, waarvan je, als je het boek uit hebt, nog lang 
niet wilt dat het afgelopen is.’

Marieke de Geus, boekverkoper
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€ 22,50 / 192 bladzijden
Paperback / NUR 322

9789089674890
Oktober 2025

9 789089 674890 >

Koos Meinderts

	 ZIEN WAT VAN 
			     GISTEREN OVERBLEEF

Jaap Hegge, schrijver van de populaire kinderboekenserie Monkel 
& Glop besluit het roer radicaal om te gooien en eindelijk het boek 
te schrijven waarmee hij al jaren rondloopt, over het leven van zijn 
ouders, Joop en Dora. Wat rest er van hun levens en wat blijft er 
uiteindelijk van Jaap over? 

Er liep al dagen een dichtregel met me mee: zien wat van gisteren overbleef. 
Ik zag mijn moeder voor me, bezig met het opwarmen van een kliekje van 
de vorige dag. Mijn vader komt thuis van zijn werk bij de 
plantsoenendienst, zoent mijn moeder in haar nek en vraagt: ‘Hou je nog 
een beetje van me, ouwe Dibbes?’
Ze zijn allebei dood en begraven, hun graven geruimd, zij geloofden in de 
Opstanding der Doden, ik heb zo mijn twijfels, maar vooruit, laat ik de 
Schepper van Hemel en Aarde een handje helpen en mijn ouders als 
voorschot op de Dag des Oordeels tot leven wekken, eens zien wat er van 
gisteren overbleef.

Over Meinderts’ roman Mist (2020):
‘Het boek leest als een trein, opgezet in strakke, snelle scènes.’

Henk van Viegen, MappaLibri

  literatuur



Tob niet, ’t komt altijd anders is na Wij schreeuwden 
omhelzingen naar elkaar en De spanning stijgt 

(shortlist Hans Vervoort-prijs 2025) het derde 
brievenboek van Sjoerd Kuyper.



€ 22,50 / 214 bladzijden 
Gebonden / NUR 322 

9789089674760 
 September 2025
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9 789089 674760 >

Sjoerd Kuyper

	 TOB NIET,
		   'T KOMT ALTIJD ANDERS

‘Een brief is een cadeau,’ zei ik in het Engels tegen S., ‘een brief zit 
ingepakt in het mooiste papier: een envelop met daarop, in het 
handschrift van iemand die van je houdt, jouw naam. En 
postzegels kunnen ook heel mooi zijn. En achterop staat de naam 
van degeen die van je houdt, ook in zijn of haar handschrift. Man, 
als je zoiets in je brievenbus vindt! Dan mag je kiezen: meteen op 
het tuinpad beginnen met lezen of eerst koffie inschenken, muziek 
opzetten en dan pas lezen. En het is ook fijn om naar de brievenbus 
twee straten verderop te lopen en je brief in de gleuf te doen en de 
brievenbus een klopje op zijn hoofd te geven om je brief een goede 
reis te wensen.’ S. stond op een ladder een conifeer te snoeien toen ik 
even later mijn brievenbus opende. ‘Any presents?’ vroeg hij.

‘Goddank is Kuyper nog altijd in bloedvorm. En niet alleen voor 
kinderen. […] Kuyper is de beste briefschrijver na Gerard Reve.’

Arjan Peters, HP/De Tijd

  literatuur



 
Na mijn middelbare school kreeg ik de kans om in een chique lederwarenwinkel stage te gaan 
lopen. Ik verkocht er ‘wat toen nog mocht’: o.a. krokodillen- en slangenleren tassen, sculpturen 
eigenlijk. Mijn papa wees mij op een advertentie met een vacature van boekhandel Waanders 
te Zwolle. Nou, dit leek mij wel wat, dus solliciteerde ik. Ik had, vlak voordat ik op mijn fiets 
sprong richting boekhandel Waanders, door de Volkskrant van mijn papa en mama 
gebladerd. Daar las ik dat er een boek was verschenen van Joop den Uyl – joepie, dit maakte 
indruk – en ik werd aangenomen! Wim Waanders zelf schoof ook nog even aan bij het 
sollicitatiegesprek en zei: ‘Jij kunt mooi de kerstkaartenbakken een beetje bijhouden en 
dan verder wat om je heen kijken.’ 
Ik startte op maandag 16 december 1968. Ik heb hier heel veel geleerd en werd vrijgelaten. 
In 1970 haalde ik het diploma voor de boekhandel bij ‘Vereeniging ter bevordering van 
de belangen des Boekhandels’. De laatste jaren was ik eindverantwoordelijk voor de 
toko, het was er een feest.
 

Ons eerste kind Valentijn werd geboren op 5 juni 1975 en in dat najaar solliciteerde ik 
naar een vacature voor uitgeversvertegenwoordiger bij Gottmer. Ik werd aangenomen, 
kreeg een mooie auto, werd ook hier 100% vrijgelaten, had iedere zaterdag vrij en kon 
in de weekenden dus papa spelen. De grote baas/eigenaar was destijds Hens Gottmer, 
ik vond het een machtig mens. Na een jaar kreeg ik de kans om een soort van 
hoofdvertegenwoordiger te worden. Wij verhuisden naar Uden, waren zwanger van 
onze tweede zoon Rogier, en gelukkig.
In deze periode bezocht je als vertegenwoordiger ook het Centraal Boekhuis met 
de aanbiedingen en zat je ruim een halve dag met elkaar de aantallen te bepalen 
op titelniveau, het waren hele oplages. Hierna bestelden wij een ‘plat du Picasso’ 
met wijn bij Van der Valk om de hoek.
Ik reed in die tijd een Mazda-bus met dubbele cabine omdat ik dit gaaf vond, heerlijk 
en fijn voor de vakanties met inmiddels drie kinderen. Maar ook top toen ik mijn 
laadruimte vol had gepakt met beschadigde ‘Dominicussen’ voor de Uitmarkt: 
uitzoeken voor slechts twee gulden vijftig! Binnen een uur waren we los. 

jacques neemt afscheid van het boekenvak
EN KIJKT TERUG ...

eigenlijk weet niemand hoe je groot wordt  - 
en later als je groter bent, weet je het nog steeds niet.



Tijdens mijn dienstverband bij Gottmer startte ik, toen onze dochter één jaar jong was, in september 1983 
de vijfjarige avondopleiding op de Academie voor Industriële Vormgeving. In mei 1988 – onze Sanne werd 
toen bijna zes – studeerde ik af als vrij beeldend schilder/tekenaar. Ik ben mijn vrouw eeuwig dankbaar dat 
ze mij dit gunde, met – let wel – drie kinderen. Gottmer breidde in de tussentijd uit, en uit en uit. Sinds 
kort zijn ze terug naar de basis, het kinder-/jeugdboek. Het was er fijn en leerzaam.
Toen ik 53 jaar was werd ik benaderd door Lemniscaat. We hebben gepraat, het klikte en in januari 2002 
begon voor mij een nieuwe fase. Het was een verrukkelijke ervaring, met prachtige boeken en rijke 
ontmoetingen met bijzondere auteurs. Ik koester speciale herinneringen, zoals het regelmatig op pad gaan 
met Thea Beckman: naar boekhandels, uitmarkten et cetera. Thea draaide en rookte vele sjekkies tijdens 
die ritten, het was altijd mistig in mijn auto wanneer zij meereed. Na negen jaar Lemniscaat ging ik met 
een soort van prepensioen.
 

Het was in de zomer van 2016, ik had een solo-expositie van mijn schilderwerk in de oude pastorie van ons 
dorpje Zeeland, toen ik werd gebeld door een oud-collega van Lemniscaat, Monique Postma. ‘Hé Sjakkie, 
ik wil naar je expositie komen kijken.’ Tijdens de afspraak die volgde liepen we richting ons huis en 
Monique opperde: ‘Goh, Sjakkie, jij bent volgens mij nog supergezond!’ Een week later had ik een 
kennismakingsgesprek bij Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, met Arthur, Frank en Monique.
Achteneenhalf jaar later, per 1 maart jl., heb ik uiteindelijk mijn dienstverband opgezegd. Tijdens de 
najaarsbeurs van 2025 zal ik nog fysiek aanwezig zijn, samen met Daan Hoogland. Omdat ik stiekem 
eigenlijk nog geen afscheid kan en wil nemen, wat eigenlijk alles zegt over deze unieke uitgeverij. Wat een 
fonds, wat een geweldige mannenmensen, Frank van Klaveren en Arthur Hoogland. En onze stille kracht, 
Berd Ruttenberg, en de te gekke Ankie en natuurlijk Monique.
Wat een vrijheid, creativiteit, lol en ontspannenheid, en wat een schitterende, kwalitatieve boeken, zo eigen 
eigenwijs. En ook een beetje positief recalcitrant, waar ik zo van hou.
En ja, dan mijn ‘opvolging’. Jullie hebben Daan Hoogland inmiddels leren kennen, en onthou: hij is een 
topgozer, 100% te vertrouwen, waren er maar meer van op onze aardkloot. Daan is een prachtcadeau voor 
het boekenvak. Wees lief voor hem!

Jacques (Sjakkie) Versteeg
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